G

VISIE
ELTHETO JEUGD

De Elthetokerk wil voor kinderen en jongeren een plaats zijn waar
zij zich gezien en geliefd weten door God en de gemeente. Het is
een plek waar zij samen met anderen mogen oefenen en groeien in
geloven: samen leven, samen ontdekken en samen vieren in het
dagelijks leven. leder op hun eigen plek als onderdeel van een
grotere gemeenschap, zowel in als buiten de kerk.




De Eltheto is een plek waar kinderen en jongeren zich veilig voelen om
Zichzelf te zijn. Het is een plek waar zij anderen ontmoeten en zich
verbonden voelen met hun christelijke leeftijdsgenoten en hun kerkelijke
gemeente. Het is een oefenplaats om te experimenteren met geloven.
Kinderen leren wat hun christelijke roots voor hen betekenen in het
dagelijks leven (thuis, op school, op de sportclub). De kerk is een plaats

van waaruit kinderen en jongeren verbinding mogen leggen met anderen,

gemeenteleden of mensen uit de buurt. Zij mogen oefenen om op hun
eigen niveau verantwoordelijkheid te dragen binnen de kerk en de
samenleving. Het is ons verlangen om ons als kerk, waar ook de jeugd
onderdeel van is, in te zetten met en voor de buurt.

Hoe doen we dit?

o Er worden interkerkelijke activiteiten georganiseerd om
leeftijdsgenoten te leren kennen (stedelijk tienerwerk,
tienerwerk Oost)

» Er worden gezamenlijke activiteiten gehouden in de gemeente
(gemeenteweekend, lunch na de alternatieve viering, etc.)

e Er zijn activiteiten voor kinderen en jongeren met en voor de
buurt (Indisch buurtfestival, Replay, kinderkerst)

» Er zijn activiteiten gericht op het intergenerationeel kerk zijn
(gemeenteweekend, mogelijkheid om activiteiten te
ondernemen met een mentor)

e Eris een aanspreekpunt en/of vertrouwenspersoon in de kerk
voor de kinderen en jongeren.

» Kinderen worden betrokken bij het diaconaal centrum en

andere diaconale activiteiten of evenementen, bijvoorbeeld het

maken van een musical in één dag of het lopen van de
klimaatmars.



De Eltheto is een plek waar kinderen en jongeren spelenderwijs leren wie God
is door samen de verhalen die in de Bijbel staan te ontdekken. Zij leren hoe de
Bijbel is opgebouwd en gelezen kan worden door hier samen over na te
denken, te ervaren en ermee aan de slag te gaan. In het verkennen van de
Bijbelverhalen is er plaats voor verwondering en het stellen van vragen. Er is
ruimte voor zingeving en het eigen proces van kinderen en jongeren om te
ontdekken wat geloven voor hen persoonlijk en voor anderen betekent. De
Eltheto wil een plek zijn waar zij vragen kunnen en mogen stellen over datgene
wat ze in hun dagelijks leven tegenkomen. In de Eltheto leren ze geinspireerd
door de Bijbel wat het goede leven is: recht doen, betrouwbaar zijn, liefhebben
en wandelen met God.

Hoe doen we dit?

e Eris ruimte voor kinderen om zelf actief te laten zien en verwoorden wat
God en geloven voor hen betekent (in gesprek over de verhalen,
filosoferen met kinderen over ethische dilemma'’s).

e Tijdens het jeugdprogramma of de jeugdvieringen is er aandacht voor
manieren om met God en geloven bezig te zijn en om hier ook in te
oefenen (gebed, Bijbellezen, muziek, dans, bibliodrama).

e De kinderen en jongeren volgen tijdens de kerkdienst hun eigen
programma waarin de Bijbel en de Bijbelverhalen op eigen niveau verkend
worden door hierover na te denken, deze te ervaren en ermee aan de slag
te gaan (escaperoom, verhaal uitspelen, geloofshelden vroeger en nu, etc.).

e Kinderen en jongeren leren God, de Bijbelverhalen en hun eigen plaats
daarin spelenderwijs kennen tijdens Godly Play.

e Er worden activiteiten georganiseerd gericht op het goede doen voor
elkaar (actie voor Qatar, kaartje schrijven voor iemand, etc.)

¢ In het tienerprogramma is er ruimte om elkaar beter te leren kennen. Ook
ontdekken we samen op welke manier het geloof in God beleefd kan
worden in de huidige maatschappij (kerken in de omgeving bezoeken,
moderne profeten in de 21e eeuw, etc.)

e Er wordt jaarlijks tijdens de kleuter-, kinder- en tienerkerk aandacht
besteed aan de thema's avondmaal en doop.

e Eris ruimte voor ouders om te delen en na te denken over

geloofsopvoeding (geloven als gezin, luistergroep/Godly Play rond het

thema geloofsopvoeding, ouderavond met spreker rondom een bepaald
thema, gesprekken met kinderen in de kerk)



In de Eltheto mogen kinderen en jongeren, als onderdeel van de
gemeente, leren wie God voor hen is en wat geloven betekent. Ze wil een
oefenplaats zijn waar jong en oud in relatie met God kunnen groeien
door samen het geloof te vieren: door samen te bidden, zingen en elkaar
te ontmoeten op verschillende manieren. Bij sacramenten als de doop of
het avondmaal worden kinderen en jongeren betrokken om in de
diensten mee te gedenken en te vieren om zo te vieren en te ontdekken
wat dit voor hen persoonlijk betekent. Het is de wens van de Eltheto dat
de vieringen een plek zijn waar ze zich welkom en thuis voelen.

Hoe doen we dit?

e Kinderen en jongeren worden uitgenodigd bij speciale diensten
(avondmaal, doop).

e Er worden regelmatig vieringen gehouden met en voor kinderen
(kliederkerk, tienerdienst, Palmpasen, kinderkerst)

e Eris tijJd aandacht voor kinderen en jongeren in de kerkdienst
(kinderlied, kinderkaars, ruimte om te vertellen wat er gebeurt
tijdens het kinderprogramma)

e Eris aandacht voor de overgang van de basisschool naar de
middelbare school in de dienst aan het einde van het kerkelijk
seizoen.

e Alle kinderen ontvangen een Bijbel aan het begin van de kinderkerk
in de dienst op de startzondag.

e De kinderen zijn deel van de gemeente en de kinderen van de
kleuter-, kinder- en tienerkerk hebben op de Avondmaalzondagen
een verkort programma om het avondmaal mee te vieren. Het is
aan ouders om te bepalen of en op welke manier kinderen
deelnemen, dit kan door te delen in brood en wijn (druivensap) of
door een zegen te ontvangen. Er wordt jaarlijks een ouderavond
georganiseerd om na te denken over het thema ‘kinderen en het

avondmaal'.



